
 

 

Hallo jongens en meiden, 

Allereerst willen we jullie een heel gelukkig 2021 

wensen. 

 

In de eerste week van het nieuwe jaar kunnen we niet naar school, maar gaan 

we thuis aan de slag met schoolwerk. 

Wij hebben voor jullie een les over… “Goede Voornemens”! 

Veel plezier met de opdrachten. 

Juf Nicolien en juf Gerjanne 

 

Happertje 

Print het happertje uit. 

Onder de afbeelding zie je hoe je het in elkaar kan vouwen. 

Nu kun je gaan “happen”. 

Misschien kun je deze vragen stellen aan één van je huisgenoten? 

Zijn ze niet in de buurt ga dan zelf even lekker happen       



 



 

 

 

 

Is het gelukt? 

Ben je ook de vraag tegengekomen: 

“Wat zijn je goede voornemens dit jaar?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn dat eigenlijk goede voornemens? 

……………………………………………………………………… 

Heb je alleen goede voornemens met oud en nieuw? 

………………………………………………………………………. 

Kun je ook stoute voornemens hebben? 

……………………………………………………………………….. 

Zou het helpen als je straf krijgt als goede voornemens niet lukken, zou je dat 

dan beter volhouden? 

……………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

Duizend mooie wensen Mylene en 

Rosanne 

 

Als je op onderstaande link klikt dan zie je 

een leuk liedje over duizend wensen. 

https://www.youtube.com/watch?v=4m3t-NmMGIQ 
 

 

Wat is jouw grootste wens voor 

2021? 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

d of vriendin appen en stel haar 1 van de volg 

https://www.youtube.com/watch?v=4m3t-NmMGIQ

