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Nieuwsbrief 17 mei 2024 

Agenda 

20 mei 

21 mei 

24 mei 

29 mei 

31 mei 

2e Pinksterdag – kinderen zijn vrij! 

Studiedag – kinderen zijn vrij! 

Lentefeest 

Schoolfotograaf (informatie volgt) 

Sportdag  

 ______________________________________________________________________ 
 

Lentefeest  
 

Via de mail heeft u een uitnodiging ontvangen voor 

het Lentefeest vrijdag 24 mei. 

 

Mochten de financiële bijdragen tijdens het 

Lentefeest een probleem zijn, dan mag u dit melden 

bij juf Ina of juf Marissa. We kijken dan samen naar 

de mogelijkheden. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Juf Laura 
 
Bij deze willen we u laten weten dat Juf Laura ervoor heeft gekozen om volgend 

schooljaar een andere werkplek te zoeken, omdat de opties die mogelijk zijn op zowel de 



Driesprong als Tiendeveen niet zo goed bij haar passen. Dat betekent dat er binnenkort 

een vacature uitgaat. We houden u op de hoogte! 

__________________________________________________________________ 

Sportdag  

Vrijdag 31 mei staat de sportdag op de agenda. Groep 7 en 8 gaan naar Hoogeveen. 

Verdere informatie over deze dag krijgt u nog. 

Groep 1 t/m 6 beleeft een sportieve dag op school. We zoeken 7 ouders die willen helpen 

bij het begeleiden van groepjes tijdens de sportieve activiteiten. U mag zich hiervoor 

aanmelden bij juf Marissa. 
______________________________________________________________________ 

Schoolfotograaf  
  

Woensdag 29 mei komt de schoolfotograaf langs. De kledingkeuze is dit jaar vrij. Via 

deze link kunt u een impressie krijgen van de foto’s. 

https://www.fonseversfotografie.nl/download  

 

Bij het maken van de broertjes en zusjes foto's mogen ook de broertjes en zusjes die 

nog niet op school zitten op de gezamenlijke foto. De fotograaf zal hiermee gelijk om 

half 9 beginnen. Als u hiervan gebruik wil maken verwachten wij u samen met de 

kinderen om half 9 op school. 

______________________________________________________________________ 

 

‘Ik ben een ruimtereiziger’ 

 
De start van het nieuwe thema begon in de onderbouw in een kleine, donkere kamer van 

school. Met behulp van een planetarium projector hebben de kinderen daar de magie 

van het heelal ontdekt. Ze konden kijken naar sterren, sterrenbeelden, planeten, 

ruimtevaartuigen en astronauten. Vervolgens stond er in de klas een grote doos waarvan 

de kinderen een raket kunnen maken. Er ontstonden direct veel vragen over de ruimte 

bij de kinderen. Deze zijn opgeschreven en hangen in de klas. Verder zijn er al raketten 

van plakmozaïek gemaakt, woorden gestempeld en getypt, boeken gelezen en konden 

de kinderen zich als astronaut verkleden.  

                                  

https://www.fonseversfotografie.nl/download


                                                                
 

In de middenbouw hebben we na een fijne meivakantie weer een goede start gemaakt. 

We zijn begonnen met het thema ‘Ruimtereizigers’ en leren de komende tijd van alles 

over de ruimte, planeten, sterren en alles wat daarbij hoort. We weten nu al dat Laika 

het eerste wezen in de ruimte was. Laika was alleen geen mens, maar een hondje. Ook 

hebben we gekeken hoe astronauten in een raket douchen en hoe ze M&M’s eten, 

fascinerend! Samen hebben we een woordweb gemaakt en vragen opgesteld die we de 

komende tijd gaan onderzoeken. 

Vrijdag zijn we naar het Melkwegpad gegaan. Terwijl we genoten van een wandeling 

door het mooie natuurgebied, kwamen we onderweg informatieborden tegen over de 

planeten in ons zonnestelsel. We weten nu waar de ringen van Saturnus uit bestaan en 

wat de koudste planeet is. Het was een geslaagd uitstapje, ondanks alle muggen        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het lekkere weer van deze week besloten we om ons spellingdictee buiten te doen. 

Heerlijk in het zonnetje! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bovenbouw zijn wij begonnen met de opening van ons nieuwe thema: ‘wow, de 

wereld!’ In dit thema gaan wij ons vooral bezighouden met de verschillende planeten en 

sterren. Bij de schoolbrede opening hadden Zwanet en Daan de eer om voor te lezen uit 

het boek ‘ik wil de maan’ van Jonathan Emmett. 

Terug in de klas mochten de kinderen vragen bedenken over wat ze de komende tijd 

willen leren. De belangrijkste vragen hangen nu in de klas, zodat we zeker weten dat alle 

vragen worden beantwoord. We proberen iedere week minimaal 1 vraag te 

beantwoorden. Om een idee te krijgen hoe groot het heelal is, hebben we gezamenlijk 

gekeken naar Scale the universe. Met dit programma kun je zien hoever de afstand is en 

de grootte van alle planeten in ons universum. We waren erg verbaasd hoe gigantisch 

dit is! 

______________________________________________________________________ 

We wensen u een fijn weekend!  
Het team 

OBS De Driesprong is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen

 

 

 


